
 

 

Verslag  TEAMBUILDINGSWEKEND FREDESHIEM 2025 
 
Vrijdag 31 januari 
 
Eindelijk is't safier, ús Fryske dûnsers wykein yn Fredeshiem  
 
Wy as bestjoer bin der wat earder en sa ek Meine en Gepke. Sy bin troch Jos en Fopje fan't trein 
stasjon Stjinwyk helle. 
 
Elk kaam om 'e naby 14.30 oere hinne binnen .  
De koffy en tee stie al foar ús klear. 
 
 
De keamer kaaien kin elk fanôf 15.00 by de resepsie krije wer se hun keamer nr ek krije. 
Neffens my is elk wol tefreden, we ha gjin klachten krigen. 
 
De ienige dy "te" let kaam wie Sjoerd, hy hie it programma net sa goed lêzen. 16.00 koffy as tee, dat 

wie hingjen bleaun😊 
Fanôf 15.00 wolkom hie hy oer hinne lêzen. 
 
Ús leden, en freonen yn totaal 29 is bliid elkoar wer te sjen en der wurd folop praat en lake . 
Joukje en Maarten ha foar in lekker stik cake by de koffy soarge. 
It is as fan âlds, in prachtige groep minsken by elkoar dy hast as famylje fiele. 
 
De kok steld oan ús foar om healwei seisen te iten, dan kin we jûns ek earder begjinne mei dûnsjen. 
Der hat Joukje wol earen nei. Want der gjit it út einlik om. Us dûnsen better ûnder de knibbel te 
krijen. 
 
 
It iten wie hearlik, en wat is't in luukse om sa fan hús te wêzen en "neat" hoeve te dwaan. 
 
Healwei achten koene we los, selfs Ivo wie der spesjaal foar kommen om mei te spyljen. 
 
We krije selfs in pear nije dûnsen te oefenjen,  de blauwe boer en de  
keper skots. 
 
Bauke & Gerry + Jan en Ida ha ús in skylger dûns prebeare te learen, mar dat wie hiel dreeg om goed 
te dwaan . 
 
Hoe let we oan't borreljen begûn binne ha ik net opslein. 
It wie gesellig,  mei in glês wyn, in pilske as fris drinken en wat pinda's en sjips derby wie it samar let. 
 
De boel mei hulp fan in pear minsken opromme , de spoaren fan ús knabbels yn pûden mei nei ús 
keamer nommen. 
 
It bêd lei hearlik en ús 1e dei wie in slagge dei. 
Wat kin je dan fyn sliepe. 
 
Skreun troch Thea  
 

  



 

 

Zaterdag 1 februai 
 
Van de Fryske Dûnsers waren 29 leden, vrienden en donateurs, een dag eerder bijeen gekomen 
op het buitengoed Fredeshiem. Dit voor het jaarlijks traditie geworden teambuildings weekend. 
Deze locatie ligt in de fraaie bossen bij Steenwijk. We zijn hier reeds eerder een keer geweest. 
Ook deze keer was er weer een programma, dat voor deze 2e dag aanving met opstaan en ontbijten. 
Daarna hadden we de keus uit 3 mogelijkheden, t.w. klootschieten, wandelen of in de accommodatie 
achterblijven. Voor elk onderdeel waren er liefhebbers. 
Er waren 2 groepen klootschutters, één o.l.v. Grietje en de andere groep o.l.v. Durk. 
Het was mooi droog winter weer met een paar graden onder nul. 
Beide groepen startten gelijktijdig voor op de weg bij ons weekend verblijf. Maar wel elk in 
tegenovergestelde richting. Het parcours was ongeveer 2 kilometer.  
Met name bij de groep van Grietje probeerden de deelnemers elkaar de loef af te steken.  
En dat niet alleen tijdens het gooien maar ook door luidruchtig de werpers te beïnvloeden. 
 “ It naaide d’er nogal út ! “,  zo liet men weten.  
En dat bleek ook wel toen Jetske met haar kloot de vorige werper trachtte te overtroeven. 
Niemand lette op haar fabuleuze werptechniek. En daarom zag niemand waar de gladde kogel  
In het lover onder de braamstruiken was verdwenen. Ondanks naarstig zoeken bleef het onvindbaar. 
Ook het verdwijnen van een metalen bal tijdens zo’n weekend begint bijna traditie te worden. 
Met een metaaldetector moet het gemakkelijk op te sporen zijn. Dat komt er vast nog wel van. 
Om 12.30 uur was er de lunch. 
Na dit genoten te hebben reden we richting Frederiksoord naar museum “ De Proef Kolonie “. 
Daar wachtte een begeleider ons al op. We werden er om 14.00 uur verwacht. 
In een zaal namen we plaats met het zicht op een projectiescherm. Daar werd ons het verhaal van 
het ontstaan van de kolonie in beeld verduidelijkt. Onze begeleider sprak hierbij de bijbehorende 
woorden. Daarbij hield hij zich strak aan de spreektijd. Het bleek dat we na deze introductie op een 
vast tijdstip bij de entree van het museum moesten zijn. Er was namelijk een tijdklok bij de 
toegangsdeur. 
In het museum zelf hebben we onze ogen uit gekeken op de voorwerpen, huizinge  en eigenlijk alle  
leefomstandigheden waar de “ pauper families “ een overlevingskans kregen. Luitenant kolonel Van 
den Bosch had zich de erbarmelijke omstandigheden van de minst bedeelden in de samenleving 
aangetrokken. Hij heeft als de grote weldoener toentertijd De Proefkolonie opgericht. 
De huisjes waar de armen destijds onderdak vonden, staan nog in de omgeving. 
We reden onder de indruk terug naar ons weekend verblijf. 
Op het programma stond om 16.30 uur een dans oefensessie op het programma. 
Een mooi grote groep stond onder leiding van Joukje. 
Er waren 3 accordeonisten t,w, Ingrid en Pietsje van Ameland en ene Ivo uit Leeuwarden. 
Ivo zat als nieuweling erbij, maar had nog niet veel ervaring. Jetske had hem eerdaags gepaaid.  
Hij was al eens eerder geweest en de sfeer voldeed hem wel, zodat hij wellicht een blijver gaat 
worden, wie weet. 
Terwijl het kleine snoezige hondje van Ingrid in z’n bench lag, begonnen wij met enkele bekende 
dansen te herhalen. Maar Joukje wilde ons een nieuwe dans aanleren en wel de Blauwe Boer. 
Nou dat werd me wat ! Maar omdat we op de aankomst dag al met die dans kennis hadden gemaakt 
kregen we het toch voor elkaar ! Veel dosie-do manoeuvres en ketting lopen. Met een goed gevoel 
was het toen “ borreltijd “ volgens het programma. Diner om 18 uur. 
De avond werd gevuld met het foto/film festival in Imbtsheim in Frankrijk vorig jaar 2024. 
Maarten had hiervan een compilatie gemaakt. Een prettige herbeleving van ons vertoeven daar. Veel 
tijd heeft Maarten erin gestoken; het was de moeite waard. Bouke Bergsma had een film van de 
eerste reis van “ De Fryske Dûnsers “ gemaakt. Dat was naar Nieuw Zeeland aan de andere kant van 
de aardbol. Eigenlijk was die reis er de oorzaak van dat dansgroep de Fryske Dûnsers is opgericht. 
Omdat de voorstelling lang duurde was er voor het merendeel van de aanwezigen geen belangstelling 
meer voor een gezellige nazit.    
  Durk de Vries.  



 

 

zondag 2 februari 2025 
 

Zondag is traditioneel de dag van dansen, vergaderen en afscheid. 
Het was vanochtend een beetje moeilijk opstaan na al die advocaatjes met slagroom  van 
gisteravond.  Maar na een lekker ontbijt en koffie komt de fleur er weer in. 
Om 9.30 uur verwacht Joukje ons op de dansvloer  en kondigt ze de eerste dans aan: de 
blauwe boer. 
Daarna volgt de keperenschots. We maken best vorderingen met deze voor ons nieuwe 
dansen. Het blijkt dat we nog best een uitdaging aankunnen. 
Na het zweet van onze hoofden gewist te hebben en een bakje koffie, schakelen we over op 
ons vertrouwde repertoire en oefenen het tweede blokje. 
Tijdens de lunch met een warm hapje, kunnen we ons opladen voor de vergadering. Over de 
inhoud mag ik natuurlijk niets vertellen en verwijs ik naar de notulen. 
Nu is het tijd voor het afscheid. Zeker van Jan en Ida wordt innig afscheid  genomen. Gelukkig 
zijn we ze niet helemaal kwijt en gaan ze onze activiteiten als donateur bijwonen. 
Conclusie: het is een geweldig weekend geweest met veel dans, sportactiviteit, gezelligheid 
in een mooie accomodatie. 
Jos en Thea bedankt voor de perfecte organisatie.  
 
Meine 
 


