
  VERSLAG  

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 

Rond 9 uur verzamelden we ons op FAZANT 4, het thuisadres van organisator Henk Ziel in 

Raalte. We dat waren: Thea en Oege, Tytsje en Johannes, Jetske, Gerrie, Anne en Jos en 

Fopje. (Meine en Gepke pakten de trein voor hun reis naar Potsdam.) 

Bij aankomst bleek een grote bus geparkeerd bij de achtertuin van Henk Ziel. Met een lift 

werd het achterste gedeelte volgeladen met voornamelijk dozen met Hollandse kaas. Ook 

werden diverse andere attributen ingeladen voor de markt met oude ambachten. 

Ook wij konden onze bagage met gemak in de bus laden, want wat 

bleek? Er zaten slechts 16 personen in een bus van wel 45 plaatsen. De grote bus was nodig, 

omdat de lift onmisbaar was voor het inladen van de zware kazen. 

De reis startte dus met 16 personen, wij waren met 9 en de ‘club van Raalte’ met 7 mensen. 

Om 09:30 uur gingen we op weg voor onze reis naar het festival “POTSDAMER 

SCHLÖSSERNACHT” in Potsdam (Duitsland) en ons logeeradres bij de jeugdherberg in 

Petzow. De reis verliep voorspoedig en voor we het wisten was de eerste tussenstop in 

Auetal bij Hannover. De koffie met iets lekkers smaakte voortreffelijk. Opvallend was de 

regen en frisse temperaturen, niet wetende dat er in Potsdam wel andere omstandigheden 

zouden plaats vinden…. 

De tweede tussenstop was in Marienborn, een bekende plaats in het voormalige DDR. Deze 

plek was, vanuit voormalig West-Duitsland de eerste grensovergang voor een reis naar 

West- Berlijn. Tegenwoordig een gedenkplaats van de Duitse deling tussen 1945 en 1990. 

We konden er even een tijdje rondlopen en het was best indrukwekkend. 

Rond half 6 arriveerden we bij ons logeeradres in Petzow. De jeugdherberg, een voormalige 

kazerne van het DDR, was wat een gedateerd complex met een aantal woonblokken met 

daarin verschillende kamers met stapelbedden. De locatie lag er schitterend aan een meer. 

Onze groep sliep in blok 4 en we konden op de eerste etage allemaal een eigen kamer 



krijgen én slapen op het onderste bed, dus er hoefde niet geklommen te worden. 

Na het avondeten, kop soep en koude salades, hebben we de 2 dansblokjes, die Jetske had 

bedacht,  geoefend op een podium van het open luchttheater, gelegen aan het meer. 

Het was goed dat we samen de puntjes nog even op de i konden zetten om zo goed 

voorbereid de optredens op het festival uit te kunnen voeren. De avond werd besloten met 

een gezellige nazit bij de kleine kantine van de jeugdherberg.  

Jos 

 

Vrijdag 18 AUGUSTUS 

Vrijdag om 8.45 naar de ontbijtzaal met  onze koffers, tassen, kledingzakken en 

hoedendozen. Om 9.30 vertrekt de bus naar het centrum van Potsdam.  

Ongeveer een klein half uur vanaf de jeugdherberg in Petzow. De FD blijft bij elkaar en we 

struinen wat winkels af, bezoeken een kerk, ook gezamenlijk op terras aan de koffie of thee. 

Op een gegeven moment mogen we het Holländisches Viertel museum bezichtigen wat 

speciaal voor ons open gaat. Zeer interessant verhaal wat op Google op te zoeken is. 

De ambachten groep is bevriend met de eigenaar van museum, ze zijn er ieder jaar met het 

tulpen festival, wat in deze bijzondere wijk gehouden word. 

Henk Ziel vd ambachten groep wou 13.00 in het Sanssouci park zijn zodat hun groep 

ruimschoots de tijd had om hun stands in te richten en klaar te maken voor het publiek. 

Wij hoefden pas om 17.00  ons 1e optreden te doen, dus wij konden het hele grote prachtige 

park bewandelen en bekijken. Je kwam ogen te kort, vele gebouwen, kastelen, paleizen zeg 

het maar stonden er te pronken.  

Er waren geen restaurants of terrassen waar we iets konden nuttigen, of  drinken.   

Ook de voedsel karren van het evenemententerrein gingen pas 17.00 open. 

Na vele km's zijn we naar onze partytent gegaan om ons langzaam aan om te kleden. Het 

was niet een fijn vooruitzicht om met 32 C het kostuum aan te trekken. Maar een folklorist 

gaat ervoor , het verstand op 0 en hupsakee gaan met de banaan. 

Ons podium was 5 bij 5, waar we blij mee waren omdat Henk gezegd had 4 bij 4. 

We hebben korte optredens gedaan 15-20 min omdat het te warm was om langer te dansen. 

Maar wat waren we enthousiast, zó stralend dansen, zingend zwierden we over het platform 

wat het publiek trok en in vele getale om ons heen stond of zat. 

Het was voor Jos en Fopkje hun 1e reis , het was een lust om hun te zien dansen, ze waren 

niet te stuiten. Als er 1 paar heeft genoten steken zij met kop en schouders boven ons uit. 

Chapeau. 

Jetske haalde alles uit de kast en speelde in haar 1tje met microfoon en versterker als nooit 

te voren, haar beste kunnen, een groot compliment . Wij konden er wel eens uit om de 

beurt, maar Jetske moest🪗 

Jetske heette iedereen telkens welkom in het Duits over gezet door haar man Rinze.  

Hij had ook onze kleding praatjes naar het Duits vertaald. Jos en Tytsje deden dit met verve 

wat ons even rust gaf om op te laden voor de volgende dans.  

We hebben met 5- , 4 en 3 paren ons van onze beste kant laten zien en horen.  



Dankzij Joukje haar programma en oefen zondagen hebben we deze prestaties kunnen 

doen.  

We waren echt een publiekstrekker, een grote hit voor het publiek.  

Duitsers, nederlanders, zelfs friezen die daar woonden, vonden het geweldig om ons te zien, 

kwamen naar ons toe. 

Rond 23.00 zat het er voor ons op, maar de ambacht groep ging door tot ze geen klanten 

meer hadden. Daarna moest er bij hun opgeruimd worden en spul weer naar de bus 

gebracht. Dit werd keurig door een kleine bus vervoerd naar onze bus omdat die niet 

dichterbij kon komen. 

Al met al een lange warme, intensieve maar gewéldige dag. 

Wat hadden wij een zin om onze kostuums uit te doen, te douchen en ons bed in te duiken.  

Thea 

Zaterdag 19 augustus, 
 

Na een korte nacht verschijnt iedereen om 8.45u fris en vrolijk aan het ontbijt. Tot de lunch 
hebben we tijd om wat te relaxen, het Inselparadies te verkennen of wat slaap in te halen. 
De lunch blijkt te bestaan uit een warme maaltijd. De meesten van ons zijn dat niet gewend, 
maar we zullen de calorieën vanavond nodig hebben. 
Om 13.45u zitten we in de bus naar Potsdam en een half uurtje later zijn we in 
Sanssoucie park; het Park Zonder Zorgen. 
Omdat de verwachting is dat het 32 graden zal worden, besluiten we om met optreden te 
wachten tot ons podium in de schaduw ligt. 
en iedereen geniet op zijn eigen wijze van dit gigantische en prachtige park, met meerdere 
paleizen. 
Rond 18.00u is er voldoende schaduw en gaan we van start met optredens. Elk uur een 
optreden van 20 minuten. De eerste keer is er niet zoveel publiek, maar gaande de avond 
stroomt ons grasveld, met de kraampjes langs de kant, vol met publiek. 
Ons podium, in het midden van het veld, wordt omsingeld met heel veel enthousiaste, 
vrolijke, uitgedoste mensen. 
De optredens verlopen , ondanks de oplopende vermoeidheid, steeds soepeler. Er ontstaat 
een heerlijke wisselwerking tussen publiek en onze groep. Deze sfeer gaan we in jaren niet 
meer vergeten. 
Na ons laatste optreden sluiten we het feest af met een goed glas K.G.B. bier of een ander 
lekker drankje. 
Toen hebben we de standhouders nog geholpen met opruimen voordat we de bus weer in 
konden. 
Om half twee voelt het soldaten bed aan als een hemelbed. 
Het was een onvergetelijke dag. 
 

Meine en Gepke 

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 

Na een korte nacht was het weer tijd om de koffers te pakken. Het ontbijt was dit keer wat 

later, de chauffeur kon namelijk na zijn verplichte rusttijd pas rond 10:00 uur de terugreis 



naar Nederland beginnen. 

Iedereen had dus rustig de tijd om zijn of haar spullen in te pakken en te ontbijten. 

Meine en Gepke moesten op  tijd hun bus halen om tijdig naar het station te kunnen voor 

hun terugreis met de trein en namen dus als eerste afscheid  van ons. 

Om 10:00 uur vertrok de bus en zoals verwacht werd het een zeer rustige terugreis, mét de 

nodige ingedutte dansers voor een verdiend slaapje,  na de topprestatie die geleverd was op 

het festival. 

Met maar één tussenstop nabij Hannover, nog even gezellig koffiedrinken met elkaar, en na 

een aantal files arriveerden we rond 6 uur weer in Raalte. 

De spulletjes weer in de auto en we besloten om deze reis met een klein etentje af te 

sluiten. 

Toen Jetske enige eetgelegenheden belde voor een reservering,  werd Oege blij verrast met 

een warm welkom. Een vogel deponeerde zijn of haar  poep precies op het hoofd van Oege. 

“welkom thuis” dus….. 

Het eten in de pizzeria smaakte voortreffelijk en rond 8 uur namen we afscheid van elkaar.  

Ondertussen kregen we bericht van Meine en Gepke. Hun trein had pech en ze moesten in 

Hannover overstappen. Tot overmaat van ramp toen ook nog in een verkeerde trein en 

moesten weer terug naar Hannover. Al met al waren ze pas om 23:30 uur weer terug in 

Houten.  

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd weekend, waarin we een topprestatie hebben 

afgeleverd onder zeer bijzondere omstandigheden. De hitte en het aantal optredens waren 

slopend. Daarbij kwam ook nog de bijzondere omstandigheden om ons, op het terrein in een 

klein snikheet tentje, om te kleden én de lange wachttijden die we moesten door zien te 

komen in verband met de activiteiten van de ‘club uit Raalte’. 

Maar wat zeker bovenaan blijft staan is  dat we als Fryske Dûnsers ons goed hebben laten 

zien en gezien de vele foto’s en filmpjes, die zijn gemaakt door de Duitse bezoekers, zullen 

we in menig Duitse huiskamer nog bewonderd worden. 

Een ervaring om nooit weer te vergeten. (Hieronder ons dansprogramma) 

Blok 1 

Skotse wals opkomme salang as nedich isen 

yndraaije nei opstelling foar op’e Nijstêd 

1. Op’e Nijstēd 

2. Hakketone 

3. Simmermoarn 2x en foarspel foar de Walsrūnte 1x 

4. De Molen 

Polka ōf mei ōfgroetsjen yn rijopstelling 

Rinnend ōf mei musyk fan de Molen. 
 

Blok 2. 

1. Riis mei rezinen  opkomme, 4xA, dērnei 2x gehiel. 

2. Hopsa 

3. Hakkenskots 

4. Turfstekkerspolka 

5. Wals fan de Griffioen, begjinne bij figuur C en dērnei nog 1x hielendal. 

 Ōf tot rij en groet en rinnend ōf mei it feintsje fan Menaam. 

Jos 



 

 


